
Het gymnasium 

 
Het gymnasium en het atheneum vormen samen het VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). 
Een gymnasiumdiploma geeft dus ook toegang tot een vervolgstudie op de universiteit of het HBO. In de 
brugklas maak jij kennis met het gymnasium en volg je in klas 1 het vak Latijn. Aan het einde van de 
brugklas kies je of je hiermee door wilt gaan en kiest voor een gymnasiale opleiding. In klas 2 krijg je 
het vak Grieks erbij in je rooster.  
 
Na de tweede klas heb je weer een keuze: Vervolg je het gymnasium met Grieks, Latijn of allebei deze 
vakken. Als je kiest voor het gymnasium, dan zijn er extra excursies in binnen- en buitenland om 
intensiever kennis te maken met het klassieke erfgoed.    
 
Of je nu kiest voor regulier of tweetalige onderwijs, een gymnasiale opleiding geeft je veel voordelen, 
omdat de klassieke oudheid medebepalend is geweest voor onze cultuur en maatschappij. Naast alle 
mooie en interessante onderwerpen die bij Latijn en Grieks aan bod komen, zul je merken dat je een 
voorsprong hebt bij taalverwerving en -gebruik. Je ontwikkelt meer culturele bagage en maakt kennis 
met met andere sociaal-economische inzichten.    
 
Het gymnasium geeft jouw toekomst een verleden! 
 


