
 

 

Het gymnasium 

 
Het gymnasium is onderdeel van het VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) en geeft je 
toegang tot een vervolgopleiding op de universiteit of het hbo. Maar het gymnasium is meer dan dat. 
Het is een reis die je meeneemt door duizenden jaren geschiedenis en je tegelijk voorbereidt op de 
toekomst. 
 
Het gymnasium lijkt een beetje op de god Janus, die twee 
gezichten had. Eén gezicht kijkt naar het verleden, naar de wereld 
van de oude Grieken en Romeinen. Je leert de talen Grieks en 
Latijn, maar ook over kunst, cultuur en verhalen die na duizenden 
jaren nog steeds invloed hebben op onze wereld. Het andere 
gezicht kijkt vooruit, naar de toekomst. Op het gymnasium 
ontwikkel je vaardigheden die je overal nodig hebt: talenkennis, 
logisch denken, en helder formuleren. 
 
In de brugklas maak je kennis met het gymnasium. Je volgt het vak Latijn en ontdekt hoe een oude taal 
nog steeds iets kan vertellen over vandaag. Aan het eind van klas 1 krijg je advies en kies je of je 
verder wilt gaan op het gymnasium. In klas 2 komt Grieks erbij, en aan het eind van dat jaar kun je 
kiezen: ga je verder met het gymnasium met Latijn, Grieks, of beide? 
 
Het gymnasium is meer dan alleen vakken leren. Je gaat op excursies naar bijzondere plekken, in 
binnen- en buitenland, waar je de klassieke wereld met eigen ogen ziet. 
 
Het gymnasium geeft jouw toekomst een verleden! 
 


